


Voorwoord

We weten nog niet waar het pre-
cies aan ligt, maar het lijkt steeds
moeilijker om vrijwilligers

te vinden die met ons mee willen
vliegen. We waren dan ook heel
erg blij dat we dit jaar

toch nog 14 aanmeldingen
kregen om naar twee projecten te
vliegen. En wat voor

projecten!

In Kenia zijn we aan de slag
gegaan bij de Kishoka Youth
Organisation, een plek waar
jongeren leren om duurzaam
te ondernemen en tegelijkertijd
zorgdragen voor het milieu en
hun eigen leefomgeving.

Op de Molukken gingen we naar
Caleb House, een tehuis voor
kinderen die in de burgeroorlog
wees zijn geworden. Verderop in
deze terugblik kun je een
uitgebreid verslag van deze twee
projecten lezen.

Maar als bestuur hebben we 60k
niet stilgezeten! Afgezien van

het voorbereiden van de pro-
jecten, hebben we een gesprek
gehad met Stichting Better Care
Network Netherlands. Zij gaven
ons informatie over de schade die
vrijwilligerswerk kan aanrichten in
weeshuizen. Kinderen die vaak al
te maken hebben met

hechtingsproblematiek worden
ook nog geconfronteerd met vele
wisselingen van vrijwilligers.
Better Care gaf ons criteria

waar wij op moet letten als een
weeshuis zich aanmeldt voor een
project.

Daarnaast hebben we onze

aanmeldprocedure aangescherpt:

zowel het project als de
deelnemers ondertekenen vanaf
nu een verklaring over het
respecteren van mensenrechten,
waardoor we de veiligheid van
deelnemers weer wat beter
kunnen waarborgen.

En we hebben, last but not least,
een visiedag georganiseerd,
waarop we ons gebogen heb-

ben over de vraag hoe we meer
mensen kunnen prikkelen om met
ons mee te vliegen. Want dat blijft
toch wel een uitdaging.

Met hartelijke groet, Wilma
Dierx, Gerco Buis en Sidney
Haijtema.

DeeIlnemers zomer 2025
Kenia — Meubels voor Koshoka
Youth Organization

Gianluca Snoek, Beer van der Stel, Freek Frerichs,
Pieter Nas, Bram van Houten en Kiran van der Meer.

Molukken — Panti Asuhu Caleb House

Joris Oosterbaan, Job Kroon, Karlijn Meulman, Bryan
de Boer, Maaike Duijvekam, Isabella Nieuwenhuijs,
Tim Pieterse, Marco van Helden en Helene Patty.




Hoe het begon
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In juli 2005 zijn we voor

het eerst uitgevlogen naar
Sri Lanka. We hebben daar
mensen meubels gegeven
die getroffen waren door de
Tsunami.
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In juli 2010 zijn we voor het eerst
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we uit naar Gambia en Brazilié.
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In 2015 vlogen we naar
Tanzania, Sri Lanka, India en
2 projecten in Uganda

= Ny

: 2016

Kenia
Liberia
PEFO Uganda _ Nepal
Malawi : 2018
Nepal Sindupalchok i
Nepal SERC
. UPCO Ghana

i 2017

i Uganda

i Nepal SERC
Guinee
Kenia TAK

Zomerprojecten geannuleerd
vanwege coronavirus fenia
g Zambia

20208  i®=
2021

i 2019

i Uganda

i Suriname

i Ghana Royal School
i Ghana Bokemei

:2023
i Meubels voor

Bangladesh
Meubels voor WSB
project Kenia

In 2025 vlogen we naar twee nieuwe
projecten, naar Kenia en naar de:
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Molukken ] Bepakt met 100 kilo gereedschap
Panti Asuhu Caleb B eneen naaimachine (met dank
House aan Stichting Gered Gereedschap)

" We kregen er een
thuis bij aan de
andere kant van
de wereld ”

zijn we drie weken aan de slag
gegaan bij Caleb House; een
weeshuis dat een veilig thuis
biedt aan 18 kinderen.

Afgelopen zomer vertrokken we
met een groep van negen bevlo-
gen docenten en studenten als
Vliegende Meubelmakers naar het
eiland Ambon, Molukken.

We deelden onze kennis, ervaring
en vakmanschap met de kinderen
en bouwden samen kasten,
naaiden gordijnen, repareerden
kozijnen en deuren. De enorme
gastvrijheid, liefde en de
indrukwekkende natuur en cul-
tuur hebben ons geraakt en ver-
rijkt — we kregen er een thuis bij

aan de andere kant van de wereld.
“We hebben geleerd, We hebben geleerd, gelachen,
ge/achen, ge eeld, gedeeld, gegeven en nog meer
gegeven en nog meer gekregen. Dankbaar voor deze
ge regen” onvergetelijke ervaring.

Maaike Duijvekam




Kenya Miombasa
Kishoka Youth
Foundation

In juli 2025 zijn zes deelnemers
naar Kenia gevlogen om meubels
te maken voor

Kishoka Youth Foundation.

Het doel was om meubels te
maken van afvalplastic en deze te
verkopen als inkomen en funding
voor dit project.

Na de landing in Nairobi en een
6-uur lange treinreis door het
landschap van Kenia kwamen ze
op 15juli 2025 aan in
Mombasa. Daar werd kennis-
gemaakt met de lokale kinderen.
Er werd geschaakt op een rustige
avond en gevoetbald met de
docenten en de leerlingen. De
wedstrijd eindigde in 5-4.
Daarna begon het echte werk.

Eerst werd er een werkplaats
ingericht om meubels te ma-
ken, van handgereedschap tot
werkbanken. Daarnaast werd

er samen met Massiv extra
handgereedschap lokaal gekocht.
Twaalf moeders zijn met plezier
opgeleid, waarbij ze schoenen-

rekken en andere meubelstukken
hebben gemaakt. Door de kennis
van houtbewerking krijgen deze
moeder nu betere kansen op de
arbeidsmarkt.

Twaalf moeders, dat was een
hoop schaven en timmeren dus!
Ze hebben ook meubels gemaakt
voor een nabij gelegen school-
tje. In de wijk kwamen ze een
plaatselijke meubelmakers tegen,
daar mochten ze aan de slag wat
het allemaal een stuk makkelijker
maakte.

Tijdens een weekend heeft het
team de Old town van Mombasa
en Fort Jesus bezocht. De meu-
bels zijn aan het einde van het
project geschilderd en het team is
zelfs nog langer gebleven om hun
werkzaamheden af te ronden.

stuk te zijn... Dingen gaan soms
anders dan verdacht.

We zijn desalniettemin trots op
het resultaat dat deze zes
deelnemers hebben gerealiseerd,
zeker omdat de omstandigheden
niet altijd optimaal waren.

Project Meubels voor Kishoka

Het klopt dat je niets terug leest
over het maken van meubels met
afval plastic. Helaas is dit niet
gelukt. De machine die van het
plastic afval, platen maakt, bleek




Voorstellen

Laat ik me even voorstellen:
Ik ben Sidney Haijtema en ik ben
al een jaar of 40 meubelmaker.

Het lag op zich niet voor de

hand dat ik in dat vak terecht zou
komen. Ik werkte ongeschoold in
de zorg en hield erg van

reizen. Ik zou graag ergens langer
blijven, maar ik vond het niet
bevredigend dat ik niets
wezenlijks kon bijdragen. Daarom
wilde ik een vak leren en ging ik
naar de VVakschool voor
Meubelmakers, Behangers en
Stoffeerders. Daarna heb ik me in
1984 gevestigd als
meubelmaker. Maar ja, als je een
eigen bedrijf op wilt zetten, een
gezin wil stichten en meer
verantwoordelijkheden krijgt, dan
komt er van het reizen niet veel

meer terecht!

Totdat ik in2017 hoorde over de
Vliegende Meubelmakers. In dat
jaar ben ik met een ploegje naar
Oeganda gegaan om bij een
school een werkplaats op te
starten. Dat was een gewéldige
ervaring, het was het beste en het
leukste dat ik in jaren heb gedaan!
De combinatie van

reizen en jezelf ergens nuttig
maken maakte de cirkel van mijn
leven rond.

-

Bij thuiskomst was ik zo enthou-
siast dat ik hand- en spandien-
sten ben gaan verrichten voor

de stichting. Zo ben ik langzam-
erhand het bestuur ingerold en
vervang ik sinds afgelopen
zomer Carin Donk als bestuurslid.

Vooruitblik 2026

Zoals we in onze terugblik al
aangaven: het blijft een uitda-
ging om genoeg deelnemers voor
onze projecten te vinden. En dat
terwijl we ervan overtuigd zijn dat
iedereen die handig is met hout
een project met de Vliegende
Meubelmakers eens zou moeten
meemaken. Het is écht een unieke
ervaring.

Daarom zijn we gaan onder-
zoeken: wie gaat er nu met ons
mee? Wat drijft hen? En doen wij
genoeg om die motivatie zicht-
baar te maken? Uit dat onderzoek
kwamen vijf redenen naar voren
waarom mensen zich aansluiten
bij de VMM - en die sluiten
perfect aan bij wat wij bieden:

» De avonturier — nieuwsgie-

rig, altijd op zoek naar nieuwe
ervaringen.

» De docent — wil jongeren iets
leren en kennis delen over hout-
bewerking.

» De idealist — draagt graag

bij aan verbetering en betere
toekomstkansen bieden voor
jongeren.

» De verbinder — geniet van
samenwerking tijdens het project
met de deelnemers en de lokale
mensen.

» De doener — wil met eigen skills
iets tastbaars neerzetten: meu-
bels maken!

Vaak herken je meerdere van deze
drijfveren in één deelnemer. Met
dit inzicht kunnen we gerichter
communiceren: in foto's, flyers

en bijeenkomsten laten we deze
elementen terugkomen.

n 2026 rollen we deze aanpak
verder uit. Hopelijk zie je het terug
op onze Facebook- en Instagram
pagina’s. Heb je ideeén of wil

je meedenken over hoe we nog
beter deelnemers kunnen
bereiken? Laat het ons weten!

Warme groet,
Het kernteam van VMM




De Vliegende Meubelmakers biedt iedereen die
handig is met hout een unieke ervaring om mee te
vliegen naar één van onze projecten en daar met
lokale jongeren meubels te maken. Meer weten?
Neem dan via contact met ons op.

mie  CBM

Stichting de vliegende meubelmakers

W: www.liegendemeubelmakers.nl

E: info@vliegendemeubelmakers.nl

FB: de vliegende meubelmakers stichting
INSTA: vliegendemeubelmakers

IBAN: NL 92 ABNA 05937 30763

KVK: 34.28.90.55

ANBI




